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Toespraak 4 mei

Dodenherdenking.

Vaak verbinden we deze herdenking met de Tweede Wereldoorlog. |k heb deze oorlog
gelukkig niet mee hoeven maken. Mijn ouders wel, ofschoon ze kinderen waren. In mijn
familie is de oorlog dubbel, mijn moeder is in 1937 in Keulen geboren, mijn oma was
Nederlands en in de twintiger jaren getrouwd met een Duitser. Mijn vader is in 1936 in
Noordijk, vlak bij Haaksbergen, geboren. Van beiden heb ik verhalen gehoord, ook van mijn
opa van vaders kant, die in 1901 geboren is.

Ik heb toen ik 12 was mijn opa eens gevraagd, wat hij in het verzet heeft gedaan. Ik was heel
teleurgesteld, toen hij me vertelde, dat hij niets had gedaan. In zijn huis was hij de oudste van
een groot gezin en er moest brood op de plank. Geen held dus, toen ik 12 was een grote
teleurstelling!

Nu denk ik er natuurlijk anders over. Niemand veroordelen is mijn devies, want ik kan niet
inschatten hoe ik me zou hebben gedragen.

Door al die verhalen die ik heb gehoord, zowel de Nederlandse als ook de Duitse, ben ik me er
wel van bewust geworden, dat een oorlog een verschrikkelijke ervaring moet zijn die mensen
in situaties brengt waarin ze boven zichzelf kunnen uitstijgen door moedig gedrag, maar ook
kunnen zinken tot het laagste onmenselijke niveau.

Dan denk je natuurlijk, dat de Tweede Wereldoorlog zo’n vreselijke ervaring is geweest, dat
niemand erover piekert weer een oorlog te beginnen en dat niemand zo dom is om zich voor
een karretje van machthebbers te laten spannen en weer dezelfde fouten maakt als inmiddels
al 73 jaar geleden.

Helaas is dit een utopie. Begonnen in de Koude Qorlog, daarna in voormalig Joegoslavié in de
jaren 90, dan Kosovo en nu de verschrikkelijke oorlog in het Midden-Oosten en in Afrika.
Mensen hebben helaas niets geleerd.

Ookin ons land en in het land waar we wonen, worden dingen gezegd die niet gezegd zouden
mogen worden, zondebokken worden gezocht en benoemd, vaak groepen “anderen”,
vluchtelingen, moslems en nu zelfs weer Joden, die zich met een kippa in het openbaar
vertonen. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend, voor vrijheid moet je vechten, elke dag weer tegengas geven
tegenover ongenuanceerde discriminerende uitspraken, opstaan tegen oneerlijkheid en
onrecht. Dat vergt moed en inzet van iedereen. Ik hoop dat we die moed daartoe hebben.

Hier op deze historische plek, waar duizenden mensen onder onmenselijke omstandigheden
hebben geleden, willen we alle mensen , militairen en burgers, die voor de vrijheid hebben
gevochten en hun leven daarbij hebben verloren gedenken. We doen dat, net als in Nederland
met twee minuten stilte.



Voordat we twee minuten stilte houden, wil ik u graag een gedicht voorlezen. Het is van llja
Boersma 14 jaar, uit Makkinga

De tijd

Met trillende handen
En knikkende knieén
Een voelbare angst
In die donkere nacht

Ik kan me niet voorstellen
Hoe mensen zich voelden
Ik kan me niet voorstellen
Hoe het geweest moet zijn

ledereen bij elkaar
Luisterend naar de schoten
Hopend dat ze weg zouden gaan

Hopend dat ze zouden ontwaken
Uit deze nachtmerrie

Hopend dat alles

Weer als vroeger zou zijn

Ik kan me niet voorstellen

Hoe dat geweest moet zijn

Ik kan het proberen te begrijpen
Maar het echt begrijpen

Dat kan ik nooit

Bron: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/herdenking-
organiseren/gedichten/dichter_bij 4 mei/ilja-boersma
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Totengedenken.

Oft verbinden wir diese Gedenkfeier mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe diesen Krieg
glicklicherweise nicht miterleben miissen. Meine Eltern schon, obwohl sie Kinder waren. In
meiner Verwandtschaft ist dieser Krieg etwas ,,doppeltes”, meine Mutter wurden 1937 in K6In
geboren, meine Oma war Niederlanderin und in den zwanziger Jahren mit einem Deutschen
verheiratet. Mein Vater wurde 1936 geboren in Noordijk, in der Nahe von Haaksbergen
(Grenzgebiet). Von beiden habe ich Geschichten gehért und auch von meinem Opa
vaterlicherseits, der in 1901 geboren wurde.

Ich habe als ich zwolf war, mein Opa mal gefragt was er denn im Krieg im Widerstand geleistet
hatte. Ich war sehr enttduscht, als er mir erzdhle, dass er nichts getan hatte. In seinem
Elternhaus war er der Alteste von einer groBen Familie und es musste Brot auf den Tisch
kommen. Also kein Held, damals mit 12 war das fiir mich eine groRe Enttauschung.

Jetzt denke ich anders dariber. Niemanden verurteilen ist meine Devise, weil ich nicht
einschatzen kann, wie ich mich verhalten hatte.

In alle diesen Geschichten, die ich gehért habe, sowohl die niederlandischen als auch die
deutschen, wurde mir bewusst, dass Krieg eine schreckliche Erfahrung sein muss, die
Menschen in Situationen bringt, wo sie Uber sich selbst aufsteigen kénnen durch mutiges
Verhalten, aber auch sinken kdnnen bis zum tiefsten Niveau der Unmenschlichkeit.

Dann denkst du selbstverstandlich, dass der Zweite Weltkrieg eine dermalRen schreckliche
Erfahrung ist, dass kein Mensch auch nur daran denkt wieder einen Krieg anzufangen oder so
dumm sein konnte sich von Machthabern vor dem Karren spannen zu lassen, um wieder
dieselben Fehler zu machen wie vor 73 Jahren.

Leider ist das eine Utopie. Angefangen mit dem Kalten Krieg, danach in den 90er Jahren im
ehemaligen Jugoslawien, dann Kosovo und jetzt den schrecklichen Kriegen im Mittleren Osten
und Afrika. Menschen haben leider nichts gelernt.

Auch in unserem Land und in dem Land indem wir wohnen, werden wieder Dinge gesagt, die
nicht gesagt werden sollten, Siindenb6cke werden gesucht und genannt, oft Gruppen der
»Anderen”, Fliichtlinge, Moslems und jetzt sogar wieder Juden, die sich mit einer Kippa in der
Offentlichkeit zeigen. Dies ist eine gefahrliche Entwicklung.

Freiheit ist nicht selbstredend, fir Freiheit muss man kdampfen. Jeden Tag muss man
gegeniiber willkiirlichen diskriminierenden AuBerungen protestieren, aufstehen gegen
Unrecht und Ungerechtigkeit. Das verlangt Zivilcourage und Mut. Ich hoffe, dass wir diesen
Mut dazu besitzen.

Hier an diesem historischen Ort, wo Tausende von Menschen unter unmenschliche
Bedingungen gelitten haben, wollen wir allen Menschen, Soldaten und Zivilisten, die fir die



Freiheit gekdmpft haben und dabei ihr Leben verloren haben, gedenken. Wir tun dies, genauso
wie in den Niederlanden mit zwei Schweigeminuten.

Bevor wir das machen, méchte ich ein Gedicht vorlesen. Es ist von llja Boersma, 14 Jahre alt,
aus Makkinga.



